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Lieve Suzanne,

Vroeger, toen je nog was een kleine meid,
Koste je, het maken van V-lijstje niet veel tijd.

Echter door het verstrijken van de jaren,
heb je al heel wat wensen weten te vergaren.

En, doordat je nu vele weken in den vreemden hebt gespendeerd,
Heb je aan den-lijve een belankrijke levensles geleerd...

Een kamer, apartement of voor sommigen een eigen huis,
Het zijn maar stapels met stenen, maar waar voel jij je thuis?

Waar voelt het gezellig, vertrouwd en fijn?
Waar je ziek of vermoeid je-zelf kunt zijn...

Sint zou je nog meer (on)wijsheden kunnen vertellen,
Maar beperkt zich nu tot een paar vrolijke bellen.

(miauw) Poes-Piet



