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Lieve Daniél,

Als je strakjes op de brugsma thuis komt,
ie er niemand die je verwelkomt.

Niemand om tegen aan te schelden,
Of om je de laatste nieuwtjes te vermelden.

Het is daar dan koud, en voornamelijk stil,
Is dat echt wat je nu eigenlijk wil?

Dus heeft Sint/piet/Rudolf voor jou een lieve huisgenoot,
Vertroetel haar maar goed, als redster in de stille nood.

En, als ze heel er goed haar best heeft gedaan,
Wellicht dat ze dan (een keertje) met je mee mag gaan?

Prrrijm-piet



