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Lieve Daniél,
De Sint laat je alvast maar weten,
Ook op de Brugsma moet je soms eten.

Van een chef-Mike ben je nog niet voorzien,
En tevaak die zooi is ook niet gezond bovendien.

Als je iets kookt/braad kun je ‘t niet vast houwen,
Want anders verbrand je deerlijk je klauwen.

Dit ding houdt alles netjes bij elkaar,
Hopelijk is het tegelijkertijd voor jou gaar.

Dus van de Sint krijg jij --dat is effe boffen--
Deze kastvulling, maar laat het niet verstoffen.
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