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Lieve Omi,

Herinner je, net als in de voorbije crisis-jaren,
Moeten jonge gezinnen heel lang sparen.

En hetgeen waarvan ze heel lang dromen,
Een eigen plekje — wil er maar niet van komen.

Want, de schuld is niet meer de vervelende duitse mof,
Maar een veel te groot overschot van stinkende stik-stof.

De millieu problematiek loop vreselijk uit de klouwen,
En daar door mag men dus geen huizen bouwen.

We weten dat het je bijzonder in je hartje raakt,
Maar het werd eens tijd dat je nu eens plek maakt.

Geef toe, Brasemdaal was veel te groot voor jou alleen
Naar de eerste, of de zolder ging je al tijden niet meer heen .

Geen tuin meer, is voor jou een vreeslijk kruis,
Derde verdieping, net als bij je allereerste huis.

Dit maal had de Sint een briljant idee,
En nam het volgende voor je mee.

Troost en opvrolijking beiden,
Hopelijk kan hij je ermee verblijden

Rijm-piet



