
d07

Daniël



Madrid
December
05-12-2019

Lieve Daniël,

Sint hoorde dat je volgend jaar wilt proberen,
Om twee-en-veertig kilometer te gaan marcheren.

We weten allen, je bent een echte grote vent,
Maar een maraton, is een gruwelijk lang end.

En voor jouw leeftijd, dat moeten we effe kwijt,
Heb jij daarvoor maar vijf uur dertig de tijd....

Gelukkig is dat in Rotje-knor aan de ruime kant,
In NewYork moet je binnen 3 uur bij de finish zijn aangeland.

Van dat hollen procudeer je heel veel zweet,
vandaar hier iets dat jij je ademend kleed.

Rijm-piet


