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Lieve José

“Ik kan niet toveren!” heb je wel eens verzucht,
Hopende dat het je gemoed iets verlucht.

En dat jij niet op Zwijnstijn hebt gezeten,
Is iets wat we allemaal wel weten.

Want daar hebben ze zelf kokende en roerende pannen,
En zijn soepen, drankjes, en sausje in kruiken en kannen.

Wil je toch weten hoe men dat daar doet,
Zonder dat je op heksen training moet?

Je moet dan in het donker daar maar gaan kijken,
Of het wat helpt, dat moet nog maar blijken.

Kijken naar de misdaden van Grindelwald,
De Sint weet niet, of je dat wel bevalt...

Kaartjes moet je binnenkort zelf maar gaan kopen,
Hier iets voor de kosten, mag Sint hopen.
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