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Beste Stam-gasten,

De bewoners van de Muurbloem-laan,
Zien iedere week vreemde mensen gaan,

En als ze goed gluren door de bomen,
Zien ze jullie ook ervoor nog komen (..)

De hele buurt heeft het wel gesnopen,
Dat er vrijdagsavond goed word gezopen,

Onder het genot van menig pijpje bier,
maken jullie veel plezier,

Uiteraard is er ook wijn, sap, en anders alco-vrij
Maar gedurende de opkomst -en vooral er na- zijn jullie blij!

Wat de buren zich wel contstant af blijven vragen,
Dat geluid wat ze bij de stam horen: soms jullie magen?

Want het is werkelijk waar niet om aan te horen,
Of mankeert er iets aan jullie gezamelijke oren...

Luister-Piet heeft een-en-ander onderzocht,
En dit bedacht voor jullie gezellige krocht.

Samen met Bier-Piet kwam hij er snel uit,
En hopelijk levert dit een beter geluid.

Rijm-piet


