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Lieve Omi,

De Sint laat je weten,
Wat mensen vieren, zijn ze eigenlijk vergeten.

Dat de traditie van kerst-bomen,
Uit Duitsland is gekomen?

Mid-winter feesten,
Vuurwerk lawaai tegen boze geesten

Roomse kerk heeft veel gestolen en veel bevelen
maar vergat echter zelf: “gij zult niet stelen”

En heb je straks eventjes niets om handen,
Mag je, traditioneel, deze boom verbranden

Rijm-piet



