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Lieve Daniël,

Volgens je oud-Maris-directeur, die je nu wel zult haten,
Moeten we regelmatig met jouw over je toekomst praten.

Maar ja, als je eenmaal ergens voor kiest,
Zijn er andere opties die je vergoed verliest.

Die onzekerheden zijn voor geen enkel mens fijn,
En een absolute kwelling voor het puberbrein.

Je bent zelfs bij de VeVa gaan kijken,
Of soldateren jouw iets zou lijken.

Brildragen is iets wat piloten echter nooit mogen,
Dus die droom was helaas heel snel vervlogen.

Dat je nooit mag vliegen in een dubbele wentelwiek
Daarvan was je echt wel een lange tijd (nog steeds) ziek.

De Sint wil heel graag dat je weer een beetje lacht,
Dus hier iets dat je pijn een beetje verzacht.

Na vele uurtjes met deze puzzel zul je gaan merken
Dat gepriegel therapeutisch kan gaan werken.

Al knutselend kun je ondertussen nog steeds dromen
Wat er in het leven toch terecht kan komen

Rijm-piet


