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Lieve Omi,

Je hebt nu al bijna 40 jaar op de brasemdaal gewoond,
En waarschijnlijk al duizenden malen de bedden verschoond.

Naar boven en beneden gaat nu niet meer zo rap
Dat komt voornamenlijk door die verdraaide trap.

Of kan het dat botten, spieren en pezen zijn gaan slijten,
Dat je eigenlijk die zou moeten verwijten?

Maar je hebt Sint wel weten te verrassen,
Dat je denkt om naar een andere woning te verkassen.

Bedenk bij deze beslissing dan wel heel erg goed,
Dat je van heel veel spullen afscheid doen moet.

Want waar je dan eventueel ook naar toe gaat,
Het heeft vast en zeker een kleinere maat.

Zo ver is het nog lang niet
Was de reachtie van zwarte Piet.

Maar om alvast aan de bekrompenheid te gaan denken,
Is hier ééN van Sint's geschenken.

En heb je ineens lekkere trek
Helaas, voor proviand-kast is hier geen plek.

Mocht het eentonige menu je tegen gaan staan,
Zul je toch weer eens je vleugels uit moeten slaan.

Misschien is er wel iemand die koken voor je leuk vind,
groeten, Rijm-piet en de heilige Sint.


