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Lieve José

Het doet onze vaders “boven” vast veel verdriet
Een heilige worden, doe je vast niet.

Want zit het heel eventjes niet zo mee,
Tracteer je een ieder op een hartgrondige GVD.

Vroeger zou je je mond moeten spoelen met wij-water,
maar gelukkig leven wij ondertussen wel veel later.

Dit “aqua sanctus” middel werkt probaat,
Niet enkel de vloek, maar ervoor, maak je niet kwaad.

Dan hoef je de mond ook niet meer te spoelen,
En zal je je gewoon wat verhevener voelen.

Rijm-Piet



