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Lieve José
Een uitheems gerecht, drankje of idee,
daar heb je absoluut geen probleem mee.

Wat dat betreft ben je niet zo kies-keurig,
't is vaak smakelijk of veel-kleurig.

Ook heb je je laatst laten verkoren,
voor een drankje uit het land der Mooren.

Die fles is echter bijna geheel leeg,
Vandaar dat je gaarne een nieuw exemplaar kreeg.

Het aanschaffen hoefde gelukkig niet lang te duren,
De Sint en de Mooren zijn namenlijk buren...

Hopeljjk krijgt Sint geen Stank voor dank,
Want plek moet je zoeken, op meer dan €én plank.
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