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Lieve Suzanne,

Deze zomer ginge je meet de boot,
jemig, wat is die noordzee toch groot.

Daar in Engeland was het wel even wennen want,
ze rijden allemaal maar aan de verkeerde kant.

Die weken gingen heel erg snel voorbij,
Maar op de laatste dag werd je toch erg blij!

In een plaatsje (waar we op de heenreis ook waren geweest)
zag je in een winkel een heel erg lieve poezenbeest!

Z1j vondt jou ook erg lief want heus,
Je kreeg een likje van haar op je eigen neus.

Jij was toen helemaal verkocht:
En aan dat lieve diertje verknocht.

Mocht je ivm allergie van deze lieverd gaan huilen,
Sorry, no chance om deze te gaan ruilen.

Mag hij 's avonds op je bed gaan prijken?
En overdag in het zonnetje naar buiten kijken?

Z'n maaltijden betaal zelfs jij met gemak,
En hij hoeft ook zelden of nooit op een kattebak.

Poes-Piet



