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Daniël



Madrid
December
 05-12-2011

Lieve Daniël,

Het leven als brug-pieper is best wel zwaar,
Als je aan je lunch denkt is dat zeker waar.

Snel kouwen op je LUPA en een slokje vocht.
In de kantine, of buiten op de tocht.

Na je laatste uur snel naar huis,
Maar helaas, daar is het ook niet pluis.

Want daar weet iedere witvliet-piet,
Wie daar de chef is, en wie niet.

Hier iets om in de vakantie van te genieten.
Van Sint en alle truckminnende pieten.

Voor dat er wat op je bord zal prijken,
Kun je er lekker naar buiten kijken.


