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Madrid
December
 05-12-2011

Lieve Daniël,

Sint heeft jou (over je toekomst) wel eens horen zeggen,
Dat je graag als chauffeur veel kilometers af wilt leggen.

Maar voorlopig kun je daar enkel van gaan dromen,
Die tijd zal (veel te snel) ooit eens komen.

Maar voor die verre, toekomstige tijden,
Moet jij je nu al gaan voorberijden.

Logische nadenken en niet te vergeten vreemde talen,
Zodat je ook in het buitenland broodjes ei kunt gaan halen.

En over VIER jaar al rijles (je bent dan zeventien)
Sint en Pieten willen dat zeker gaan zien.

Je moet de sint dan maar vertellen,
Of je de nachtjes al gaat aftellen.

Maar voorlopig moet je nog eventjes wachten,
Wel  geteld: exact elfhonderdzevenentwintig nachten.

Als eigen rijder moet je, je eigen truck laten zien:
Ga je alvast sparen voor een ef-ha-zes-tien?

En voordat je het gaat vragen, het antwoord is NEE
Sint z'n zak is veel te klein voor een LZV!

Wel je verlangens, maar nooit je ambities moet je bijstellen,
Dat wil de prof-piet je nog wel vertellen.

Voorlopig blijf je nog maar ons lekkere kleine ventje,
En daarom krijg je dit kleine presentje....

bibber-piet


