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Daniël



Madrid
December
 05-12-2011

Lieve Daniël,

Laatst hoorde we je klagen:
Druk, druk, druk: alle dagen.

Ik heb nooit meer tijd om leker te spelen.
Ping-pong, huiswerk, en van-den-vele.

Oh, was ik maar een tovenaar,
Die speelt dat 1-2-3 wel klaar.

Dus de Sint naar Olivander gesneld,
En daar z'n goudstukken neer geteld.

Of je hier mee kunt toveren, ik vrees van niet.
En zo ja, dan ben je een hele “Piet”.

Als je weer eens franse on engelse woorden moet leren,
Kun je het hiermee eens op de lijstjes uitproberen.

(Hij die wel genoemd mag worden)


