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Lieve Daniël,

Nadat de Sint in NL kwam heeft het niet lang geduurd,
Voordat hij een piet naar de karperdaal heeft gestuurd.

De goed-heilig man werd van je lijstje een beetje bang,
Want vorige jaren was die namelijk vreselijk lang.

En toen hij naar de reden er van informeerde,
Was dit het antwoord dat je presenteerde.

“het zit namenlijk zo Zwarte Piet,
Nu ik op't Maris zit, tijd voor spelen heb ik niet”.

(Je had ook kunnen zeggen: ik heb alles al,
Maar dat is weer een heel ander geval.)

En na het spelen vergaat je al snel de lol,
Wil je opbergen, alle kasten zitten vol.

Dus kwam de Sint op een voortreffelijk idee:
Een enkel apparaat dat dienst doet voor twee.

Die ene met de knopjes, gooi die maar met gemak,
Voor de deur, je weet wel in die grote groene bak.

En is Suus d'r kamer (ooit) eens een beetje op fatsoen,
Kan die ander, op haar bureau misschien dienst gaan doen.

Gebruik het met mate, bij teveel zien we het aan je rapport:
Met gevolg dat er dan waarschijnlijk een kabeltje verwijderd wordt!

Voor jouw een informatief en ontspannend present
'k hoop dat je er tevreden mee bent.

Info Piet


