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Lieve Omi,

Vaak zit je naar de klok te turen,
en tel je af de trage uren.

Want voor de noen geen drank,
Alles blijft dan netjes op de plank.

Tot die trage verlossing,
Is er nu een echte oplossing,

Lekker stiekem snoepen, voor elk moment,
Onopgemerkt door elke agent.

Na een hele pot -zou me niets verbazen-
Dat je eigenlijk zou moeten blazen.

Blus-Piet


