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Lieve Omi,

Van wat de Sint nu weer heeft vernomen,
Is de man nog niet echt bekomen.

Je hebt zeker genoeg beweging,
maar waar je dan naar toe ging?

Allereerst een retourtje richting de slijter,
kwam te horen, de man met de mijter.

En vervolgens ga je met gemak,
Heen-en-weer naar de glasbak.

Wordt nu maar niet heel erg bang,
De Sint bespaart je een enkele gang....

En voordat je geheel beneveld wordt,
Dit is inderdaad een ander kleurtje P.....

Hik-Piet


