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Lieve José

Sint zat eens te denken,
Wat hij jou weer eens een keertje moest schenken.

De goedheiligman riep naar Wijze-piet:
Pak jij mijn boek even, ik zie het niet.

Kijk even of Jose lief is geweest. 
Piet kijkt en zegt: Zij krijgt (niet) het meest!

Op een dag at de familie Witvliet snot (gelei). 
José keek niet zo blij.

Suusje-spruit vond het niet zo lekker.
José kon niet tegen dat gemekker.

Ze werd een (beetje) boos,
Suus zei: Je krijgt van de sint geen cadeau's.

Aha, zei Sint, ik weet genoeg,
Ik heb een hele hoop voor de boeg.

Ze krijgt dat hang-ding als ze zich aan 2 dingen houd,
Wees lief tegen Suus, maak geen snot meer anders ben je stout!

Piet-snot


