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Lieve Suzanne

Soms kun je iets direct a-pre-cië-ren,
Anders moet je het eerst leren waarderen

Komt het eten oorspronkelijk uit Italië vandaan
Zal het turbo van je bord naar je mondje gaan.

En tegen de liedjes van Lady-GAGA,
Zeg je ook heel erg snel ja-ja.

En ook de Potter komt uit Engeland,
Die boeken vind jij ook bijzonder interessant.

Ze hebben daar thee-drinken tot kunst verheven,
Maar daar kan jij (nog) geen lol aan beleven.

Misschien na Hagrids toverspreuk,
Vind ook jij thee drinken lekker en leuk.

Rijm-Piet


