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Beste Patricia,

De stoomboot van de Sint is al menige dag onderweg,
Naar Spanje terug. Is dat voor jouw geen domme pech.

Want toen ze onder weg het ruim aan gingen vegen,
Kwamen ze voor jouw nog een presentje tegen.

Zelfs bij de goed heiligman zit het soms niet erg mee,
Denk bijvoorbeeld aan het bezorgen der pakjes door TNT.

En het bewaren tot het volgende jaar,
Ja, dat vonden de meesten Pieten toch ook wel wat raar!

Pietje zei: Zullen we het meegeven aan de kerstman.....
Maar van die schijnheilige immitator heeft Sint zijn buik vol van.

Dus voor jouw pakje een bijzondere courier,
Mooie neus, maar geen rendier.

Wat die oplossing dan moge wezen?
Kun je in bijgeleverd boekwerk lezen!

Er staat ook iets over je presentje in
- hopelijk is het naar je zin -

En als je nu nog geen lichtje op zal gaan,
Steek het dan maar snel aan.

En sla met een zucht van opluchting,
Over je gevonden verlichting.

De Sint en de rest van al zijn Pieten.


