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Lieve Omi

Die Ouwe laat je even weten.
Dat je bij de thee door mag eten.

Die van tante Nan zouden vast beter smaken,
't is triest dat zij die dingen niet langer meer maken.

Van melancholie wordt je hol-en-dol,
Voor jou dan maar zoete herinneringen, een heel blik vol!

Rijm-Piet


