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Lieve Omi

Laatst werd aan de Sint toevertrouwd,
Dat je van flierefluiters houd!

Ieder jaar tuur je in de tuin door je ruit,
En kijk je naar zijn wederkomst weer uit.

Als het kouder wordt; blij wordt kleine Sjaan,
Want 's winters komt haar rode lieveling weer aan.

Nu hoef je niet het hele jaar door de smachten
en op je kleine lieveling te wachten.

Sint nam het volgende voor je mee,
Kun je samen drinken, een kopje thee.

En het klinkt vreemd en ook bijzonder raar,
Ook deze is zeldzaam en erg kwetsbaar!

Rijm-Piet


