
Madrid
December
 03-12-2010

Beste Milan, het is echt waar,
het is weer bijna oude jaar,

Nu is het weer tijd om te gaan rijmen,
Surprises verven, plakken lijmen,

Toen Piet vertelde waar jij van houd,
kreeg de Sinterklaas het heel erg koud,

Jij bent dus een gevaarlijke vent,
Omdat je alles van judo kent.

Zoveelste DAN, zwart-of-wit kleuren band,
Van die gevaarlijke zaken heeft Sint geen verstand!

Maar jij houdt ook van een andere sport
Waar net zo hard gevochten wordt

Jij begrijpt het zeker al,
Het is een spel met een bal,

Maar als je bij zo'n club wilt blijven
Moet je daar eerst je naam opschrijven.

Je moet misschien nog heel wat leren,
maar Sint wil je nu al [con-] tracteren.
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