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Lieve José

Ieder jaar is het weer prijs,
De mensen lijken echt niet wijs.

Drinken toch weer een fles beaujolais primeur,
En 's morgens in je kop veel gezeur.

Die troep is voor door de stoofperen,
Om te drinken is het niet te aprecieren.

Jij zou toch echt wel beter moeten weten,
Omdat je er zelfs een zomer hebt versleten.

Deze druiven zijn allen vergaard
Uit de nachten van Sint Geraard

Rijm-Piet


