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Lieve José

Dat jij zomaar geld over de balk smijt,
Verdriet Sint, dat moet-ie even kwijt!

Gokken is so-wie-so al zeer dubieus,
Maar prijzen laten verlopen, is heel erg. Heus!

In dit geval werd Sinterklaas niet kwaad,
Want je prijzengeld bleef bij de fiscus, de Staat.

Nu hoef je niet hard te gaan lopen
Om een paar van die dingen te gaan kopen.

Want dat heeft dus pieterman gedaan,
Om daar met een mond vol tanden te staan.

De verkoper vroeg vol venijn,
Wat het laatste cijfer wel moest zijn?

Dus antwoordde -heel bijdehand- onze Piet:
Waar valt er een prijs op, en waar niet?

En kreeg als antwoord: wat had je nu gedacht:
Dat ik zou gaan zeggen: “Op de acht”

Of wacht nou eens heel even,
Is het dit maal niet op de zeven.

En op een lootje met een twee,
neem je vast ook wel een prijsje mee.

Dus zijn advies, neem dus meteen,
Een papiertje mee met een EEN.

En voor iedere gevijfdeelde onbenul
hebben we loten eindigend op een NUL

Je begrijpt: piet dat nu geen enkel idee,
En nam daarom van ellende dus dit maar voor je mee.

Hij heeft nogmaals een straatje omgelopen.
Om dit voor je te kopen.

Rijm-Piet


