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Lieve Daniël,

In groep acht moet je alweer veel meer weten,
En mag je steeds minder vergeten.....

Van de wereld: alle landen,
Zeeën, rivieren stoeptegels en stranden

Estland, Letland en Litouwen,
Hoe kun je dat toch allemaal onthouden?

Door het keer op keer te herhalen,
Niet twee keer, maar vele malen!

Wist je dat Nederland Manhatten-eiland heeft geruild,
Tegen Suriname, daarover is later heel veel gehuild!

De russische Tsaar heeft ooit Alaska verkocht,
Omdat niemand die streek ooit bezocht.

Dus ook voor jou een topo-spel,
Spel het vaakm dan leer je het wel.

Rijm-Piet


