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Lieve Daniël,

Laatst heeft de Sint iets van je gehoord,
Dat hem helemaal niet bekoord

Als je 's morgens opstaat,
je de washanden voorbij gaat!

Sint wil je wel eventjes goed laten weten,
Dat je gaat stinken van het in je bed zweten.

Op school houden ze nu nog netjes hun mond,
Als “je ruikt” onder je armen of uit je kont.

Op een volgende school heeft dat geen pas,
En ben je zo het stinkdier van de klas.

Dus sta voortaan maar vijf minuten eerder op.
Was armen, billen en piemel met zeep of sop.

Dus voor een lekker fris ruikend ventje
Een heel toepasselijk presentje.

Rijm-Piet


