
Daniël



Madrid
December
 03-12-2010

Lieve Daniël,

Jij vind het leuk om dingen te sparen
(of om eigenlijk  rommel te vergaren)

Je hebt het zelf al een beetje in de gaten:
Waar moet je al je dingen laten.

Van Sint krijg je nog was respijt,
Weggooien kun je namelijk nog altijd,

Plastik zakken is iets waar de Sint heel erg van baalt,
Dringend verzoek dat je die dus nu eindelijk leeg haalt.

Had je die dingen niet gekregen van je een meisje uit je klas?
Nog niet mee klaar? Dat geeft toch niet van pas!

Week die zegels af, en ruim ze op.
Nee, stop ze niet los in een enveloppe!

Want dan raakt alles weer zoek.
Dus daarom voor jou dit opruimboek.

Rijm-Piet


