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Lieve Daniël,

Zag de sint niet in jouw oogjes een kleine traan,
Toen je die mooie kalender naar neefje Thomas zag gaan?

Gelukkig heeft de Sint – is dat niet raar- ?
Van die platen gelukkig nog een exemplaar.

Dus over is het nu, met dat kleine verdriet,
En kijk maar of je er wellicht ook een FH-zoveel in ziet.

Je kunt om sommige dagen een rondje zetten,
Dat je dan heel goed op de brievenbus moet letten.

Want uiteraard krijgt deze lekkere vent.
Ook dit jaar een nieuw abonnement.

Groeten van Sint & Piet.
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