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Lieve Daniél,
Heeft de Sint dat nu echt goed verstaan?
Dat je aan een kookwedstijd hebt meegedaan.

Okee, je kon dit jaar nog niet winnen,
Maar het belangrijkste heb je al gedaan: er mee beginnen.

Eén van de dingen die je bij het koken moet leren,
Is zuinig te zijn met je kleren.

Want ook al doe je alles als een pietje-precies.
na een ongelukje, zijn meteen je kleren vies.

Dus wees de volgende keer -bij het koken- niet dom,
En doe gewoon dan dit presentje om.

Sint hoopt dat het je leuk zal staan,
Wanneer je weer aan het koken wilt gaan.

QGroeten van Sint & Piet.
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