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Lieve Suzanne,

Sint die wil iets heel belangrijks aan je kwijt,
Je bent en blijft een mooie meid.

Ook al krijg je binnenkort iets op je neus,
Je bljjft een lekker ding, echt, heus!!!

En om het je “nog mooier” maken te leren,
Hier iets om op je gezicht te smeren.

Je krijgt ook iets voor je benen, MAAR,
Haal die twee dingen nou niet door elkaar.

Ik hoop maar dat je de Sint geloofd,
Verkeerd om, past het niet over je hoofd!

het is niet alleen dat het niet zou passen,
Maar je moet dan ook het bruin van je benen wassen.

gebruik ze beiden dus op de goede plek,
Anders loop je echt waar goed voor gek.

Groeten van Sint & Piet.
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