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Lieve Suzanne,

Sint vroeg laatst aan Piet: “Is dat nou echt waar?”
“Is die kleine Suse-puus nog maar acht jaar?”

Want een poosje geleden zag een Piet in de Efteling,
In de ACHT-baan een meisje, dat leek op dit lekkere ding!

Deze frummel in dat ding, dat zal toch wel niet gebeuren,
Haar moeder scheet van angst wel zeven kleuren!

Van de Sint kun je krijgen, een dikke zoen,
Als je beloofd niet meer van die enge dingen te doen.

En om je toch een beetje te paaien,
Hier iets, om veilig achtjes te draaien.

Ben je klaar met bouwen van je roetsj-baan,
Hoef je ook niet meer wachtend in de rij te staan.

Groeten van Sint & Piet.
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