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Beste José,

Een groot mens is eigenlijk maar een wat groter kind.
Dat vinden de pieten en natturlijk ook de Sint.

Het enige dat wat minder zou moeten gebeuren,
Is bij sommige het vreselijke klagen en zeuren .

Je hoort soms zelfs mensen hopen,
dat iemand naar de duvel kan lopen.

Zijn je je voeten nog iets waard,
Kun je deze trip ook wel doen “te paard”.

Dit is in het verleden echt gebeurd
Bij iemand die zijn ziel heeft verbeurd.

Ik hoop dat je het kan verkoren,
Om zijn relaas aan te horen.

Het enige is – en dat is voor jou wel pech -
Het gebeuren is een héél end weg.

Het is nog ongeveer halverwege het vagevuur,
En met de file rijdt je het in circa twee uur.

Overlaadt Sint en Piet nu niet meteen met klachten,
Want echt, Mephistoles laat niet op zich wachten

Kun je engels, duits, frans of italiaans niet aprecieren,
Dat valt er aan jou niets te opereren.

Een ding moet de Sint je wel verklappen,
Tickets naar New-York kon hij niet behappen.

Daarom heeft jij jou -niet getreurd-
Simpelweg de andere kant op gesteurd

Nee, geen film, dat is veel te banaal,
Wel op de tweede rij van een grote zaal.

Vind je het hele gedoe maar zo-zo
Stuur de klachten dan maar naar Berlioz!

Groeten van Sint & Piet.
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