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Beste José,

De Sint houdt eigenlijk niet van preken,
maar over één ding is hij niet te spreken.

Want het is toch echt niet om te pruimen,
Dat je tegen ieder zegt dat-ie moet op-ruimen.

En Sint steekt het niet onder stoelen of banken
Kijk een naar je eigen keuken boeken-planken

Het woord wat nu volgt is niet zo mooi,
maar ook daar is het bij jou een tering-zooi.

En nog steeds heb je problemen om te weten,
Wat het gezin de volgende keer weer moet eten.

Hopelijk begrijpje deze niet-zo-stille hint,
Iets om mee te beginnen hier van de Sint.

Piet komt inspecteren – kijk nu niet zo raar!
Over zo'n 12 maanden, ookwel genoemd: een jaar.

Groeten van Sint & Piet.
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