Madrid,
Spanje
5 december

Beste Suzanne,

Laatst was Piet stickem bij je op bezoek,
En schrok heel erg van een boek.

Hij dacht: zal dit de verkeerde kamer wezen.
Zo'n klein meisje zal toch niet zo iets griezeligs lezen?

Hij werd ook helemaal naar
Toen hij las over een: bloed-bottelaar.

Vlees-lap-eters en andere gemene reuzen,
Wat boeken betreft heb jij een griezelige keuze.

Maar hij zag je in je bedje lekker dromen,
En dacht, dat zal dan wel goed komen.

Van de zelfde schrijven een ander wijsje,
't gaat dit keer over: Mathilde, een klein meisje.

Veel plezier met ook dit dikke boek,
en maak het niet tussen je rommel zoek!

Groeten, Sint & Piet



Suzanne
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