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Beste Omi,

Omi zat neer bij de pakken,
Want met haar gebroken pols kon ze niet meer bakken.

Maar als je helemaal genezen,
Het bakken zou toch heel erg lastig wezen.

Maak je voor Eindhoven een appeltaart,
Gaat helemaal op zelfs de vorm wordt niet bewaard.

Of, en dat is toch ook heel erg stug,
Ze houden hem, en geven 'm nooit meer terug.

Volgende keer: reken niet op een wonder,
Uit de vorm, en paar plankjes er onder.

't pak bloem niet te lang bewaren,
Omi's appeltaart is niet te evenaren.

Groeten, Sint & Piet
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