
Madrid, 
Spanje
5 december

Lieve José,

Ieder jaar, rond deze tijd, 't is strijk en zet,
Wil je weten: wat heeft de Sint voor mij in pet.

Vragen, gluren, zeuren, gissen,
Houd toch een op met dat vissen.

Ook grote kinderen die vragen,
Worden door de Sint overgeslagen.

Om het ook voortaan niet meer te doen,
Nam hij iets mee voor in je schoen.

Het jammere alleen was
dat het er in niet pas..

Voor jou dus dit cadeau,
Ziet het als een herinneringsplateau.

Groeten, Sint & Piet



José

José


