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Lieve José,

Zaterdagavond 't lijkt wel een plicht,
Kijk jij telkens naar een kale nicht.

Jij schijnt hem te kunnen waarderen,
terwijl velen hem niet kunnen apprecieren.

Vunzig, grofgebekt, bot en banaal,
En jij vind dat leuk, zo allemaal?

En geef je de Arme Sint het idee,
Ik wil van hem maar een Cee-Dee.

Die man moet voor de inquisitie,
Van hem krijg je echt nie (ts)

Maar een van zijn gasten kon Sint wel bekoren,
En zijn gekweel was ook wel om aan te horen.

En als je meer voor het genre van Paul zou voelen,
Ga dan maar even snel je mond/oren spoelen.

Groeten, Sint & Piet



José

José


